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Werkgroep leden Vorming en toerusting:  

 
Arie Breure:  

arie@breure.net 06-53342053 

 

Arjanne Segers, ouderling V&T:  

arjannesegers@pknlisse.nl  06-51327183 

 

Bep Binnendijk: 

bepbinnendijk@pknlisse.nl 06-39639304 
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Inleiding: 

 
Hierbij het programma voor het kerkelijk seizoen: 2025-2026 

 

Als werkgroep hebben wij de opdracht om bijeenkomsten te 

organiseren om de gemeenteleden te inspireren, om het geloofsleven 

van de gemeente te verdiepen, de verhoudingen tussen gemeente en 

leefomgeving in wederzijds opbouwende zin te ondersteunen. 

Daarbij kunnen de andere kerken in Lisse en geïnteresseerden 

deelnemen aan de programma’s, zoals we ook met de gebedsweek 

samenwerking hebben binnen Lisse.  

 

Wij hebben ons best gedaan om een gevarieerd aanbod van 

activiteiten in het jaarprogramma aan te bieden.  

Ons programma V&T wordt gedeeld via onze website met de PG 

Hillegom en PG Sassenheim/Warmond. Omgekeerd kunnen wij 

deelnemen aan hun programma. Zie daarvoor: 

www.pgsassenheim.nl/VenT 

www.pghillegom.nl 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.pgsassenheim.nl/VenT
http://www.pgsassenheim.nl/VenT
http://www.pghillegom.nl/
http://www.pghillegom.nl/
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1. Kloosterweekend  

In samenwerking met de Willibrordusparochie organiseren we een 
weekend in het gastvrije klooster van St. Adelbert in Egmond. De 
abdij is een plaats van rust, stilte en ontmoeting waar we op adem 
mogen komen. We leven op het ritme van de gebedstijden en maken 
kennis met het kloosterleven van de kloostergemeenschap. 
Daarnaast ontmoeten we elkaar rondom een spiritueel thema. Aan 
het weekend gaan twee voorbereidingsavonden vooraf. We arriveren 
bij het klooster op vrijdagmiddag en vertrekken zondagmiddag.  

Datum en tijd: vrijdag tm zondag 17 tm 19 oktober 2025 

Locatie:              de abdij van St. Adelbert in Egmond Binnen 

Kosten:               € 150,00  

Aanmelden:       is niet meer mogelijk, we horen wel graag wie 
interesse heeft voor een evt. volgend jaar te organiseren weekend. 
Dit graag doorgeven aan Bep Binnendijk: bepbinnendijk@pknlisse.nl; 
06-39639304 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bepbinnendijk@pknlisse.nl
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2. Filmavonden  
Op woensdagavond 19 november 2025 en op woensdagavond 25 
februari 2026 organiseren we in samenwerking met de Commissie 
Ontmoeten & Pastoraat twee filmavonden. Op 19 november zal de 
film “The Way” vertoond worden. Deze film gaat over een vader die 
het bericht krijgt dat zijn zoon bij een storm in de Pyreneeën is 
overleden. Hij reist af naar Frankrijk en ontdekt daar dat zijn zoon 
begonnen was met de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella 
en besluit de route zelf uit te lopen.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Op 25 februari de film “De Schuilplaats” deze film vertelt het verhaal 
over de Haarlemse familie Ten Boom die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog vele honderden Joden en andere vervolgden heeft 
geholpen.  
Aan het begin van de avond krijgt u een korte inleiding over de film. Na 
het kijken van de film volgt een nagesprek onder leiding van Ds. Theo 
Doornebal of Ds. Annelies Moolenaar. Uiteraard vindt dit alles plaats 
onder het genot van een drankje en een hapje. 
 
Datum en tijd: woensdag 19 november 2025 en woensdag 25 
februari 2026. Inloop vanaf 19.00 uur, om 19.15 uur beginnen we met 
de inleiding van de film en om 19.30 uur wordt de film gestart. 
Locatie: benedenzaal van de Pauluskerk, Ruishornlaan 33 
Aanmelden: Bep Binnendijk: bepbinnendijk@pknlisse.nl; 06-
39639304 
Kosten: € 7,50 per persoon: betaling contant (graag gepast betalen) 
of via QR code 

mailto:bepbinnendijk@pknlisse.nl
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3. Thema-avonden ‘De toekomst van de kerk I en II’ 
 

Twee thema-avonden over het boek van ds. Aarnoud van der Deijl: 
 
De toekomst van de kerk. Essay 
vol rouw en hoop (Middelburg 
2023) 
Eerste avond 2 oktober 2025: 
Inleiding op het boek door de 
schrijver zelf. 
In het eerste deel van zijn boek 
reflecteert van der Deijl op alle 
missionaire pogingen die de kerk 
en hijzelf in ruim 30 jaar hebben 
ondernomen. Hij komt tot de 
conclusie dat die pogingen de 
ontkerkelijking niet hebben 
kunnen stuiten en misschien een 
heel ander doel dienden, namelijk 
om de pijn van het verlies niet te 
hoeven voelen. Wat als we het 

zien als een rouwproces en accepteren dat ‘de kerk niet te redden is’? 
Gaan we dan andere dingen doen of doen we dingen anders? 
In deel 2 van zijn boek gaat hij te rade bij mensen die recentelijk juist 
tot de kerk zijn toegetreden. Opiniemakers als Stephan Sanders, 
Kristien Hemmerechts en Paul van Tongeren? Hun stelt hij de vraag: 
‘maar redden we het wel zonder de kerk’? 
Aarnoud van der Deijl (1964) was predikant in achtereenvolgens Burgh-
Haamstede, Oost-Souburg, Hoofddorp en nu in Abcoude. In Zeeland 
was hij ook docent levensbeschouwing aan Pabo te Vlissingen en 
freelance radiopresentator. Hij schreef en redigeerde diverse boeken 
zoals het spirituele reisgidsje Inspirerend Zeeland en de Doornse 
Catechismus. 
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Datum en tijd: Donderdag 2 oktober 2025. Aanvang 20.00 uur; inloop 
met koffie/thee vanaf 19.30 uur. 
Leiding: Aarnoud van der Deijl  
Locatie: Ruishornlaan 33, Lisse. 
Aanmelden bij: Arie Breure arie@breure.net of 06-53342053 
Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld 
 

Thema-avond ‘De toekomst van de kerk II’ 

Op de 2e avond, 23 oktober 2025, zullen we onder leiding van ds. 
Egbert van der Weide uit Warmond nader van gedachten wisselen wat 
het boek: ‘De toekomst van de kerk ons mogelijk leert voor de 
ontwikkelingen binnen de PG Lisse en, wie weet, hebt u wel ideeën 
t.a.v acties die we zouden kunnen nemen om ontwikkelingen een 
positieve wending te laten nemen. 
 

 

Datum en tijd: Donderdag 23 oktober 2025. Aanvang 20.00 uur; 

        inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur. 

Leiding:          ds. Egbert van der Weijde 

Locatie:             Ruishornlaan 33, Lisse. 

Aanmelden:     Arie Breure 

                                            arie@breure.net of 06-53342053 

 

Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arie@breure.net
mailto:arie@breure.net
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5.Thema-avond over Groene Kerk en Groene Theologie  
 
Een kerkelijke gemeente kan het predicaat ‘Groene Kerk’ krijgen, als 

er een aantal maatregelen 
genomen wordt met oog op 
duurzaamheid en sociale 
gerechtigheid. Zoals bijvoorbeeld 
verduurzaming van verlichting, 
verwarming, plaatsen van 
zonnepanelen en zo min mogelijk 
papier te gebruiken. Koffie en 

versnaperingen met een biologisch of Fairtrade-keurmerk. Dat zijn 
allemaal dingen waar niemand op tegen zal zijn. Dergelijke 
verduurzaming heeft natuurlijk ook deels een positief effect op de 
eigen gas- en lichtrekening. 
 
 
Drijfveren vanuit de Bijbelse theologie 
Maar zijn er ook drijfveren voor verduurzaming, vanuit de Bijbelse 
theologie, zonder het bijoogmerk dat we er zelf wat mee winnen? 
Gewoon omdat de aarde (en wie daarop wonen) dat toekomt? 
We zijn in de kerk vertrouwd met de gedachte dat de mens van God 
de opdracht gekregen heeft als ‘rentmeester’ de aarde te bewerken 
en bewaren, zelfs die te mogen ‘onderwerpen’. Maar wat heeft dat 
teweeggebracht voor de natuur? Het wordt de kerken zelfs 
verweten, dat deze theologische motivatie een soort vrijbrief 
gegeven heeft om de aarde te exploiteren, met de klimaatschade van 
nu als rekening op het presenteerblad. 
Groene theologie is een manier van Bijbellezen die een vernieuwde 
blik wil geven op deze teksten, en ons kritisch bevraagt over dat 
rentmeesterschap. Dat is best ongemakkelijk, want ‘het 
onderwerpen van de aarde’ heeft toch ook zoveel goeds gebracht: 
welvaart en veiligheid, en zeker ook in gebieden in de wereld waar 
mensen verkommerden in hun strijd tegen de elementen. Niemand 
zou toch meer in een plaggenhut willen wonen…? 
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Groene Theologie veroordeelt niet, maar zoekt een weg 
Groene theologie onderzoekt het gebruikelijk theologisch denken 
over de mens als kroonjuweel hoofd van de schepping, die bijna alles 
kan en mag of hoorde te doen. Groene theologie laat ook de 
kwetsbare, in het nauw gebrachte medeschepselen (bijvoorbeeld 
planten en dieren) spreken, als zijnde schepping van God. Groene 
theologie belicht een ander kroonjuweel niet te onderschatten 
onderdeel van de schepping: de sabbat op dag zeven, het ritme van 
de rust voor mens en dier, voor al wat leeft. Groene theologie biedt 
ook hoop en houvast, voor wie serieus bewogen is om de toekomst 
van de aarde en haar bewoners. 
 
ds. Annelies Moolenaar wil jullie meenemen in een zoektocht naar 
een nieuw verstaan van Genesis 1 t/m 3. En hopelijk kan dat een 
bewuste Bijbelse motivatie geven om een Groene Kerk te kunnen 
worden/zijn. 
 

Datum en tijd:   Donderdag 5 februari 2026. Aanvang 20.00 uur; 

inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur.  

Leiding:   ds. Annelies Moolenaar 

Locatie:   Ruishornlaan 33, Lisse. 

Aanmelden bij:  Arie Breure 

arie@breure.net of 06-53342053 

 

Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld 

 
 
 

 

 

 

 

mailto:arie@breure.net
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4. Beleef samen The Passion 

Vorig jaar ook zo genoten van het gezamenlijk kijken van The Passion?  
Ook nu organiseren we in samenwerking met De Beweging weer de 
gelegenheid om dit evenement, dat dit jaar in plaats vindt, op groot 
scherm te bekijken. De locatie voor de tv-uitzending van The Passion 
in 2026 is nog niet bekend…. 
We zorgen uiteraard weer voor een sfeervolle ambiance en ook een 
hapje en een drankje zullen niet ontbreken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Datum en tijd:  donderdag 2 april 2026 

Aansluitend aan de kerkdienst om ca. 20.45 uur 
Locatie:   benedenzaal van de Pauluskerk, Ruishornlaan 33 
Aanmelden:  Bep Binnendijk, 

06-39639304 of bepbinnendijk@pknlisse.nl.  
 

De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage ter dekking van de 
onkosten wordt op prijs gesteld. 

 

mailto:bepbinnendijk@pknlisse.nl
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5. Bloemschikken in de Veertigdagentijd 

Gedurende het kerkelijk jaar wisselen de liturgische kleuren in de kerk 

om ons voor te bereiden op de grote feesten als Kerstmis, Pasen en 

Pinksteren. In de tijd voor Pasen zijn de kleuren paars, roze op zondag 

Laetare (zondag Verheugt) en wit van de Opstanding.   Mw. Nelleke de 

Mooij zal tijdens de    workshop enkele elementen uit de 

Veertigdagentijd belichten en uitleggen waarom zij voor bepaalde 

bloemen en kleuren heeft gekozen. Zij leert u stap voor stap om in het 

bloemstuk door kleur en opbouw de weg naar Pasen te verwerken.    

Voor deze workshop kunt u zich tot 15 maart aanmelden.  

U hoeft zelf niets mee te nemen. Materiaal en gereedschap zijn aanwezig.  

 

Leiding:  mw. N. de Mooij 

Datum:  donderdag 26 maart 2026                 

Tijd:     10.00-12.00 uur  of     19.30-21.30 uur 

Locatie:  Bedrijfsruimte Bloomdezign,  

Wasbeeklaan 2, Warmond 

Aanmelden:  Arjanne Segers, 06 51 32 71 83 of                   

arjannesegers@pknlisse.nl 

Kosten:              € 27,50. 

 

mailto:arjannesegers@pknlisse.nl
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6. Corrie Ten Boomhuis en hofjeswandeling in Haarlem  

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Joodse mensen steeds 

verder buitengesloten en vervolgd. Hier in dit huis bleven ze welkom. 

Het huis werd een schuilplaats en bovendien een knooppunt in een 

groter verzetsnetwerk. Dat was niet zonder risico's. 

 

De drie officiële bewoners werden 28 februari 1944 gearresteerd en 

gevangengenomen. De onderduikers werden niet gevonden. Vader 

ten Boom stierf 10 dagen na zijn arrestatie. De twee zussen Elisabeth 

en Corrie kwamen in het concentratiekamp Ravensbrück terecht. 

Alleen Corrie overleefde de oorlog. 

Wat doe je dan? Verbitteren, of...? 

 

Op 2 mei willen we met 1 of 2 groepen naar het museum van Corrie 

Ten Boom. Wie heeft interesse om mee te gaan? (Het museum is 

helaas niet toegankelijk voor rolstoelen of mensen die slecht ter been 

zijn.) 

Per groep kunnen er 15 personen naar binnen bij 2 groepen splitsen 

we op en maken we voor of na het museumbezoek een 

hofjeswandeling. We pauzeren gezamenlijk met een kop koffie met 

consumptie.  

 

De Stichting Corrie ten Boomhuis ontvangt geen subsidie en is 
volledig afhankelijk van giften. De toegang is gratis. 
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Datum:  zaterdag 2 mei 2026                 
Tijd:  9.00 uur vertrekken we naar Haarlem 
Locatie:  Parkeerplaats Pauluskerk 
   Bij voldoende auto’s kunnen we samen rijden. 

Aanmelden:  Arjanne Segers, 06 51 32 71 83 of                   
arjannesegers@pknlisse.nl 

Kosten:        consumptie komt voor eigen rekening  

 

mailto:arjannesegers@pknlisse.nl

